Historische wandeling langs de historische hoeves en kasteel van
Vollezele
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Deze wandeling brengt jullie langsheen de historische stoeterijen/hoeves en het kasteel van

het Pajotse Vollezele.

Op de kaart werden de belangrijkste plaatsen aangeduid met een nummer, nu is het aan jullie
om zelf te bepalen hoever jullie willen wandelen.

Punt 1 bevindt zich op het Oudstrijdersplein, waar enkele parkeerplaatsen zijn. Ook wat verder
in de Bakkerstraat ter hoogte van de kerkingang vindt u nog vele parkeerplaatsen.

Hier ziet u het vroegere Hotel Mersch. De zaak werd later omgebouwd naar een herberg en is
nu het dorpscafé Drie Koningen genaamd, winkel en feestzaal. In dit hotel kwamen vele kopers
van trekpaarden overnachten.

Naast het voormalige Hotel Mersch bevindt zich het Museum van het Belgisch Trekpaard
waar u via touchscreens en historisch filmmateriaal een glimp opvangt van de wereld van het
trekpaard. Dit leerrijke museum werd in 2000 opgestart door Philippe van Dixhoorn en
groeit elke dag onder leiding van zijn dochter Hilde verder uit. Voor meer info kijk je best op
hun site: www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be

Punt 2: Hof Ter Haegen is op dit moment een B&B waar je tijdens de warmere maanden,
gezeten in de binnenkoer van deze imposante hoeve, een natje en een snack kan nuttigen en


http://www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be/

is zeker een pitstop waard 22 | Wens je te overnachten in dit unieke kader kijk dan maar op
site: www.hofterhaegen.be

Punt 3 Hof te Reepingen, een abdijhoeve en later Stoeterij, is één van de best bewaarde
abdijhoeves uit het Pajottenland!

Punt 4 Haras de Vollezeele, de bakermat van het Belgische trekpaard met Brillant, is de
stoeterij die kopers van over de gehele wereld ontving. Vele verhalen over de site gaan de
ronde ....maar ééntje is zeker de moeite waard; het is de plaats ‘waar de champagne over den
dorpel liep’! Dit komt doordat er rond 1900 rijkelijk met champagne werd gegoten bij de
verkoop van een trekpaard! De kopers werden toen in de watten gelegd met de beste drank
en het fijnste eten!

Punt 5 Stoeterij D’hauwer, later ‘de stallen van Dixhoorn’, die ook vele kampioenen
voortbracht.

D’hauwer had geen opvolging en de stoeterij werd verkocht aan Philippus van Dixhoorn, een
Nederlandse paardenfokker, die na de successen van Brillant overschakelde naar het Belgisch
trekpaardenras (= de Brabander). De stoeterij in Vollezele werd uitgebaat door zijn zoon
Leendert van Dixhoorn. Beide vestigingen werden 'de Stallen van Dixhoorn' genoemd.

Punt 6 Hof Vogelzang, rond 1912 werden ook hier paarden gefokt voor de verkoop door
familieleden van Haras de Vollezeele. Rond 1920 werd door hen het Hof te Reepingen gekocht
om hun stoeterij verder uit te bouwen.

Punt 7 Geniet van het uitzicht over de dendervallei, bij goed weer kijk je zelfs tot Aalst, maar
niet getreurd ook bij slecht weer is het zicht op ‘t Hof te Leisbroeck gewoonweg prachtig!

Punt 8 Hof ter Bruggen: waar de familie Van Laethem o.a. een melkveebedrijf runt

Punt 9 Kasteel Steenhaut: Dit Vollezeelse kasteel dateert uit de 17-de eeuw. In het kasteelpark
staan vele zeldzame boomsoorten, sommige ervan zijn zelfs meer dan 300 jaar oud. De
kasteeleigenaars zijn in de ban van trekpaarden en hebben een eigen stoeterij en
opleidingscentrum voor men- en dressuurpaarden. Verdere informatie vind je op
https://www.facebook.com/NVSteenhout/?locale=nl NL
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